
Verslag Clusiuslezing 15-10-2024 ‘Kroedwusj en heksenplanten’ 
 

Vriendenvoorzitter John van Ruiten heet de vele aanwezigen 
welkom bij de laatste Clusiuslezing van 2024. Hij memoreert de 
eerdere: van Cécile Verburg over tuinvrouwen en Michiel Plomp 
over de tuinen van de Oranjes in de 17de eeuw. Nu spreekt Isabela 
Pombo Geertsma over kroedwusj en heksenplanten – kruiden als 
bescherming tegen onheil in Nederland. Volgend jaar zijn er weer 
drie Clusiuslezingen te beginnen met Tinde van Andel op 15 april 
over het Rauwolfherbarium. Ook maakt John de toehoorders attent 
op de komende Winterlezing op 23 januari waar de Delftse 
hoogleraar Steffen Nijhuis zal spreken over duurzame 
verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteit in het kader van 
het Hortusthema in 2025: Plant en Mens. 
 

 

 

 

Gerda van Uffelen, secretaris van de Clusiusstichting,  
introduceert de spreekster. Isabela is etnobotanica. Ze 
onderzoekt dus het gebruik van planten door mensen. 
Daarvoor hoef je niet altijd naar verre streken, want Isabela is 
nu bezig met promotieonderzoek over ‘Associaties tussen 
planten en hekserij in West-Europa, in het heden en verleden’ 
aan de Universiteit van Utrecht. Een mooi aanknopingspunt 
trouwens met de planten in de Clusiustuin hier in Leiden. Op 
internet kwam Gerda al een recent artikel tegen met Isabela 
als eerste auteur: Why are plants named after witches and 
devils in northwestern Europe? Vandaag spreekt ze over een 
ander stukje van haar onderzoek: de kruidwis (kroedwusj), de 
Sint Janstros en andere heksenplanten. 
 

 
Mensen proberen zich al eeuwenlang te beschermen 
tegen het kwaad zoals ziekten, misoogsten, blikseminslag 
en de duivel. In de Romeinse tijd werd wijnruit gebruikt 
om huizen te beschermen. Het gebruik werd 
meegenomen naar Brazilië – Isabela komt er vandaan – 
waar mensen soms een blaadje achter hun oor steken 
om zich te beschermen tegen het kwade oog. In Spanje 
hangt men olijftakken, laurier en rozemarijn tegen het 
huis als bescherming. Het verschijnsel van planten als 
bescherming komt veel voor, vaak in combinatie met de 
zegening door een priester, waardoor de planten 
beschermende krachten krijgen. In Polen wordt het al 
beschreven in documenten uit de 16de eeuw. 

 
 
 
 



 
Spanje: olijftakken, laurier en rozemarijn  
https://link.springer.com/article/10.1007/s12231-011-9183-y 
 

 
Polen: maagdenpalm, Kruisdistel en betonie 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0015587X.2014.890785 
 



 

Vooral in katholieke gemeenschappen bestond de 
gewoonte lang en op sommige plaatsen nog steeds. 
Botanicus Hendrik Uittien heeft volksgebruiken die 
gerelateerd waren aan planten bestudeerd en er een 
artikel over geschreven ‘Botaniseren in de kerk’. Uittien 
heeft daartoe in Limburg rondgefietst op zoek naar 
planten die gezegend werden. Zo’n boeket noem je een 
kruidwis, kroedwusj in het Limburgs. Bijvoet en 
boerenwormkruid kwamen veel voor in de boeketten 
naast diverse andere planten, waaronder ook 
tuinplanten. 
 
Hendrik Uittien 

 

 
 

 
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/st-

janstrossen-boven-de-achterdeur 

 

Er waren twee gelegenheden waarbij boeketten werden gezegend. In Noord-Brabant maakt  
men een Sint Janstros die gezegend wordt op Sint Jansdag (24 juni) en in Limburg maakt 
men een kroedwusj die gezegend wordt met Maria Hemelvaart (15 augustus). Isabela heeft 
naar beide gewoontes een onderzoek ingesteld samen met drie studenten en een aantal 
vrijwilligers. 
 

 

Sint Janstros 
In Noord-Brabant vonden ze Sint Janstrossen 
in Oerle, Duizel, Leenderstrijp, Soerendonk en 
Sambeek. Ze hebben alle Sint Janstrossen 
gefotografeerd, mensen geïnterviewd en 
liefst waren ze ook bij de mis aanwezig. 
Planten, zowel wilde planten als tuinplanten 
die werden aangetroffen in de Sint 
Janstrossen: roos, linde, koekoeksbloem, 
varen, walnoot, driekleurig viooltje, 
hemelsleutel, sint janskruid, korenbloem en 
kamille. 

Open luchtmis 



In Sambeek kwamen ze ook kransen tegen, 
elders alleen boeketten. Af en toe zat er 
Jacobskruiskruid in Sint Jantrossen, een 
giftige plant die je er juist niet zou willen 
hebben. Dat komt (soms) vanwege 
verwarring met sint janskruid. 
 
 

Zegenen met wijwater 
  

 

   

 
Over de geschiedenis van Sint Janstrossen is weinig bekend. Uittien heeft dit wel genoemd 
maar is er nooit geweest om te gaan kijken. De informatie erover heeft Isabela gehaald uit 
interviews. Eén mevrouw vertelde wat ze van haar stokoude inmiddels overleden buurman 
had gehoord. Die vertelde dat die Sint Janstrossen in Leenderstrijp vroeger helemaal niet 
werden gezegend. Ze werden gemaakt de avond voor Sint Jansdag en dan werden ze buiten 
gelaten. De Sint Jansdauw moest eroverheen gaan en dan waren ze klaar. Ze werden dus bij 
wijze van spreken gezegend door die dauw. 
In Sambeek was er ook zo’n verhaal. Er kwam in de jaren 30 een nieuwe priester. Hij zag dat 
men Sint Janskransen maakte voor Sint Jansdag, maar die werden niet gezegend. En verder 
merkte hij op dat dit een afnemend gebruik was. Hij was zo enthousiast over het gebruik dat 
hij het weer nieuw leven in wilde blazen. Hij besloot zijn parochianen op te roepen om Sint 
Janskransen te maken en die mee te nemen om te laten zegenen. 
 

 



Kroedwusj 
In Limburg heeft Isabela met haar studenten en vrijwilligers in 
twee weken tijd 57 locaties bezocht en ook zo veel mogelijke 
missen. De boeketten zijn gefotografeerd en er zijn interviews 
afgenomen. In de Kroedwusj-boeketten kwam veel 
boerenwormkruid en duizendblad voor naast diverse andere 
planten zoals bijvoet, knoopkruid, koninginnekruid en wilde 
peen. Een kapelletje in Oud Caberg was helemaal versierd met 
boerenwormkruid. Soms voegde men een plant met een 
persoonlijke achtergrond toe: een mevrouw had mannentrouw 
(Plumbago auriculata) in haar boekt opgenomen. Dat was 
speciaal voor haar man die recent was overleden. 
 

 

 

 

  
Boerenwormkruid                                                         Duizendblad 
 

  
 
 



  
Fransesco Granacci                                                          Andrea del Castagno 
 
De kroedwusj is al heel oud. Op een schilderij uit 1516 van Fransesco Granacci zie je het 
verhaal van Mariahemelvaart afgebeeld met rozen en witte lelies. Ook op een schilderij van 
Andrea del Castagno uit 1450 zie je dit weer. Ook buiten Nederland bestaat de gewoonte al 
gedurende lange tijd in diverse landen.  
 
 
 

 
 
 
 



Het gebruik is na de oorlog op veel plaatsen verdwenen, maar in de Jaren 80-90 lijkt er een 
opleving plaats te hebben gevonden. De boeketten zijn er duidelijk nog en aan het 
enthousiasme van alle geïnterviewden te zien, zal dat nog wel even zo zal blijven. Wel is het 
zo dat de insteek op sommige plekken tegenwoordig meer met natuurbeleving te maken 
heeft dan met de kerk. 
 

 
 
Nadat Isabela nog een aantal vragen had beantwoord van het geboeide publiek, nodigde 
John iedereen uit nog wat na te praten onder het genot van een drankje. 
 

 
 

 

 
 



  
 

 
 
Tekst: Adri Mulder  Beeld: Adri Mulder en uit de presentatie van Isabela 


